Tijdens Advent denken wij
aan God die met ons wil
leven, hier op aarde. De
geboorte van Jezus is daar
het sterke bewijs van. Wij
willen elkaar helpen
samen als ICF met God te
leven en ook met elkaar.
Deze adventskalender kan
ons helpen dat te doen.
Elke dag krijg je een
opdracht, natuurlijk hoef
je niet elke dag mee te
doen, maar je bent
welkom!

Bel iemand uit
ICF voor een
praatje

Stuur een kaartje
naar iemand uit
ICF

Schrijf op waar je
dankbaar voor
bent in ICF

Kies 2
gebedspunten
voor deze week

Stuur een
Bijbeltekst naar
iemand uit ICF

Nodig deze week
iemand uit voor
een maaltijd

Deel een lied op
de Facebook
pagina
van ICF

Maak een
kerstkaart (met
de kinderen?)

Nodig deze week
iemand uit voor
een maaltijd

Loop een
ommetje/fiets
een stukje met
iemand uit ICF

Schrijft op wat jij
kan doen
komend jaar
in ICF

Deel een mooie
Bijbeltekst op de
Facebook pagina
van ICF

Nodig deze week
iemand uit voor
een maaltijd

Stuur een kaartje
naar iemand in je
omgeving

Bidt met
iemand uit ICF

Zoek een

.Stuur eer.1 Mooi Bijbeltekst die Schrijf op wat
lied naar iemand voor iou de kern Kerst voor jou
uit ICF ) betekent

van Kerst is

Geef bijiemand

Lees: Lukas 1: 26-

van ICF Bidt voor (iemand 33 1R o]
(zelfgemaakte) uit) ICF t’kta zegt e?ze
koekjes af Luister naar: kst voor jour

bit.ly/3kXzt30
Voor de
kinderen:

bit.ly/3pWBbX2

Nodig deze week
iemand uit voor
een maaltijd

bit.ly/315i49G



